haberleri 


*9994009004044900000000000000000000 


Her ayın 1 inde ve 16 sında yayınlanır Siyasi dergi 
Türkiye İşçi Partisi Merkez Basın 
Bürosu adına 
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü 
Nihat SARGIN 
ADRES: Mithatpaşa Cad. 63/1 
Yenişehir - ANKARA 
Basıldığı Yer: TÖYKO matbaası 

Ulus - 


İÇİNDEKİLER 


Çekoslovakya olayları karşısında 
“ karşısında TİP'in görüşü 


(Sayfa 2'de) 
è Tam bağımsız bir dış politikaya dönülmelidir 
(Sayfa 4'de) 
İkinci Milli Kurtülüş mücadelemize dair 
(Sayfa 5'te) 
Bağımsızlık anlayışı bu mu? 
(Sayfa 7'de) 
Kongreler 
(Sayfa 8'de) 
30 Ağustos tebrikleri 
(Sayfa W'te) 


Emekçi halktan partisine 
(Sayfa 1“te) 


1 Eylül 1968 
“t Yıl: 1 Sayı: 20 Fiyatı: 75 Krş. 
24 Sayı için yıllığı 15— TL. 
Dış ülkeler için uçakla : 50 TL. 


S gi 


Zafere 


Ulaşacağız 


TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞ- 
KANI MEHMET ALİ AYBAR 30 AĞUS- 
TOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA 
AŞAĞIDAKİ MESAJI YAYINLAMIŞTIR. 


“Bugün tarihin yazdığı ilk Millî Kurtuluş Savaşının zafere ulaştığı gündür. 46 yıl önce gün görmüş mübarek halkımız Büyük Atatürk'ün örderliğinde emperyalizme ilk kesin darbeyi bugün indirmişti. Yıllarca Atatürk Türkiye'- sine, emperyalizmin boyunduruğundaki mazlum milletler umut gözleriyle baktılar. Kurtuluş yolunun ışığı Türkiye den gelmekteydi. Oysa büyük zaferin 46. yıldönümünde İzmir limanına demirleyen Amerikan savaş gemileri hazin ve ibret verici bir levha çizmektedir. 


Bugün Amerikan emperyalizmine karşı İkinci Milli Kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Birincisi gibi bunda da zafere ulaşacağız. 


Bugün, dünkü zaferi yarının müjdecisi ve teminatı olarak kutluyoruz. 


Milletimize, kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize ve Milli Kurtuluş savaşı veren mazlum milletlere 30 Ağustos Bayramı kutlu olsun, mutlu olsun.” 


Türkiye İşçi Partisi 


Genel Başkanı 
Mehmet Ali Aybar 
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Çekoslovakya Olayları Karşında 


T.İ.P.nin Görüşü 


Çekoslovakya'nın Sovyetler Birliği ve Varşova Paktına bağlı öteki dört ülke tarafından işgali karşısında Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, işgali kınayan bir demeç; olayların gelişmesi karşısında da basına bir demeç vermiştir. Genel Başkan Aybar, Çekoslovakya'nın işgaline takaddüm: eden gerginlik günlerinde de, 21 Temmuz 1968 günü Be- 
, Şiktaş İlçe Kongresinde de bir konuşma yaparak; Çekoslovakya olayını endişe ile izlediğini belirtmişti? 
Türkiye İşçi Partisinin milli bağımsızlık, demokratik sosyalizm, bütün devletlerin öteki ülkelerin içişlerine karışmaması konusunda gösterdiği titizliği belirleyen; bu konuşma ve demeçleri bir arada veriyoruz. 


“ENDİŞEYLE İZLİYORUZ” 


Aybar, Beşiktaş İlçe Kongresinde, henüz fiili bir durumun mevcut olmadığı bir tarihte, Çekoslovakya meselesi ile ilgili olarak şunları söylemişti: (TİP Haberleri, Sayı: 18, Sayfa: 8) 


“Her toplumun sosyalizmi kendi şartlarına en uygun biçimlerde ve tam bir bağımsızlık içinde gerçekleştirmesi şarttır. Hiçbir gerekçe 

-x bir sosyalist devletin bir başka sosyalist devletin içişlerine karışmasını mazur gösteremez. 
Sosyalist devletler arasında varolması gereken eşitlik ve özgürlük içinde dayanışma, bir güçlü devletin küçüklere dayatması biçimini almamalıdır. Küçük devletlerin bağımısızlıklarına kıskançlıkla sahip çıkmaları sosyalist bir düzende de kaçınılmaz bir zorunluktur. Bu bakımdan Çekoslovakya olayını endişe ile izliyoruz. Sovyetler Birliği sosyalist devletlerle ilişkilerinde -büyük devlet- olmanın üstünlüğü ile hareket etme alışkanlığından vazgeçmelidir. Romanyaların, Çekoslovakya'ların, Yugoslavya'ların çogalması, Sovyetler Birliğini öteki sosyalist devletlere ergeç eşit ilişkiler kurmaya yanaştıracak ve böylece eşitlik ve özgürlük içindeki bu yeni ilişkilerden emperyalizm karşısındaki cephe güç kazanacaktır.” 


“ÇEK HALKI BU ÇETİN İMTİHANI 
BAŞARI İLE GEÇİRECEKTİR” 


Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, Çekoslovakya'daki üzerine basına aşağıdaki demeci vermiştir: (TİP Ha- 


berleri. Sayı: 18, Sayfa: 8) 


“Sovyet Rusya'nın büyük devlet alışkanlığı ile hareket etmesinden duyduğumuz endişeyi, 


TİP Haberleri 


Sovyet askeri müdahalesi 


Çekoslovak krizinin başladığı günlerde belirt- 

` miş ve Milli bağımsızlığın, içişlere karışmama- nın -asıl Sosyalizm Dünyası için vazgeçilmez bir temel ilke olduğuna işaret etmiştik. 


Sovyet Silâhlı Kuvvetleriyle, Macar Polonya, topraklarını işgale obaşladıklarına dair alınan Bulgar, Doğu “Alman Silâhlı Kuvvetlerinin Çek haberler, endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymuştur. Moskova'daki yöneticilerin Sosyalist blokun birliği konusunda hâlâ Stalin zamanının ölçüleriyle hareket ettikleri ve tepeden inmeci yöntemlerle ceberrut büyük devlet alışkanlıklarına sadık kaldıkları, Çekoslovak krizi vesilesiyle bir kere daha ortaya çıkmıştır. 


Emperyalist kuvvetlerin Çekoslovakya'da bir karşı ihtilâl hazırladıkları hakkındaki Sovyet iddiaları, hele Çekoslovak halkının yeni yöneticileri arkasında birbirine gönülden bağlı mütecanis bir kitle teşkil ettikleri şu sıralarda inandırıcı olmaktan uzaktır. Çekoslovakya'nın yeni yöneticileri sosyalisttir, Bir karşı ihtilâl 


m tehlikesine enaz Sövyet yöneticileri kadar”has-” 


sastırlar. Hal böyle iken Çernia ve Bratislava konuşmalarında taraflar. anlaşmaya vardıktan kısa bir süre sonra Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgale kalkışmaları durumlarını daha da ağırlaştırmaktadır. 


Sovyet müdahelesinin Amerikan emperyalizminin-yararlanacağı”olümsuz gelişmelere yol açmasından endişe ederiz. Müdaheleci Siyaset, emperyalizmin tekeline bırakılmalıdır. Sosyalist devletler arasında müdaheleye yer yoktur; olmamalıdır. İnsanlığın biricik umudu olan Sosyalizmin güzel yüzüne gölge düşürülmemelidir. 


Nazi istilâsına kahramanca karşı koymuş olan Çekoslovakya halkının bu çetin imtihanı da başarıyla geçirerek istedikleri bağımsız, ve 

- hürriyetçi sosyalist idareyi gerçekleştirecekleri- ne İnanıyoruz.” 


“BİZİM İÇİN BİR İBRET LEVHASIDIR” 


Genel Başkan Mehmet Ali Aybar, Çekoslovakya olaylarının gelişmesi ve anlamı üzerinde 23 Ağustos 
1968 günü basına ikinci bir demeç vermiştir. Bu demeç 
aynen şöyledir: 


“Varşova Paktı üyesi Çekoslovakya'nın müttefik- 


2 


t 


m. rükil N 


aa A emer rev ELFEN TAT şeş — O il i Y 


BETIE e ye A, çeş 


f 


İd N E EPS P PEI 


F 
] 

7 
> 

j e 

i 

} 

3 pz 


leri Sovyet Rusya ile, Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Doğu Almanya'nın saldırısına uğramış olması yurdumuzda ve dünyada haklı bir infial yaratmıştır. 
Sovyet Rusya'nın bu saldırı hareketini, Çek yöneticilerinin ve halkının kuşkularını bertaraf edecek bir anlaşma ve uzlaşmaya varıldığı zehabını vererek, sinsice hazırlayıp ansızın tatbik mevkiine koymuş olması bu infialin şiddetini daha da arttırmıştır. “Karşı ihtilâl” yalanına, Çek yöneticileri tarafından davet edildikleri yalanı eklenmiştir. 


` Doğu Blok'unu teşkil eden devletlerle Sovyet Rusya arasında, herbirinin tarihlerinden gelen derin farklar vardır. Orta Avrupa halkları tepeden inmeci ithal malı bir sosyalizm tecrübesini kabul etmeyeceklerini; sosyalizmi kendi şartlarına göre uygulamak istediklerini muhtelif vesilelerle göstermişlerdir. Bu istekler her seferinde Sovyet tanklarının müdahalesiyle bastırılmıştır. Çekoslovakya üstelik bunların endüstrice en gelişmiş olanı ve tüketimci üretime en döhük olup da komekonun sınırlarından en çok rahatsızlık duyanıdır. Nihayet Çekoslovakya Varşova Paktı içinde daha özgür, daha bağımsız bir duruma kavuşmak meylini de göstermiştir. Sovyet yöneticileri ise, Stalin devrinin kör itaatini, sosyalist dayanışma ve birliğin tek şartı olarak görmeye alışmış kişilerdir. 
Çekoslovakya faciası bütün bu faktörlerin tesiri ile patlak vermiştir. 


Çek trajedisi Amerika ile ilişkilerimiz bakımından olsun, Türkiye Sosyalizminin Partimize tâyin ve tesbit edilen ilkelerinde cümlenin birleşmesi bakımından olsun, bizim için son derece önemli bir ibret levhası teşkil etmektedir. 


Çekoslovakya olayları, . askeri blokların küçük küçük üyeleri için, asıl tehlikenin blokun lideri dutumunda bulunan güçlü müttefiklerinden geldiğini; ve gerçekte küçük devletler bağımsızlıklarını bu bloklara girdikleri anda kaybettiklerini çırçıplak ortaya koymuştur. “Ortak savunma” kavramı askeri ittifakların küçük devletleri için, gerçekte büyük devletin çıkarlarının bir tabii olarak söz konusu olmaktadır. 
Ve böyle olduğu için de küçük devletlere askeri ittifakların ileri karakolu olmak gibi nankör ve gerçek güvenlik ve bağımsızlıkları ile bağdaşmayan bir rol düşmektedir. 


Çek faciasının ortaya serdiği ikinci.bir gerçekte; bağımsızlığın sosyalizmin vazgeçilmez bir unsuru olduğudur. Milletler, kendi . sesyalizmlerini kendi imkânları ile ve milli bağımsızlıklarına kıskançlıkla sarılarak kuracaklardır. Amerikan emperyalizminden de, Sovyet tahakkümünden de aynı uzaklıkta kalmaya dikkat edeceklerdir. 


Bu iki noktada, yani askeri ittifakların küçük devletlerin aleyhine işlediği, küçükleri ittifakın büyük ve güçlü liderine tâbi varlıklar haline getirdiği hususuyla, Türkiye sosyalizminin milli ve bağımsız bir hareket olduğu hususunda Türkiye İşçi Partisi'nin tezlerinde nekadar haklı olduğu Çekoslovakya olaylarından sonra bir kere daha ispatlanmıştır. 


Çekoslovakya olaylarının kuvvet politikasını tekrar ön plâna çıkarması ve milletlerarası ilişkileri soğuk harp sathi mailine kaydırması kuvvetli bir ihtimal olarak belirmektedir. Bu durumda Amerika ile ilişkilerimizin, milli bağımsızlık, egemenlik haklarımıza tam saygı, hukuki ve fiili tam eşitlik esaslarına göre derhal, yeniden ayarlanması hayati bir önem kazanmıştır. Türkiye'nin NATO'dan çıkması, ikili antlaşmaları feshederek Amerikan askeri üslerini tasfi- ye etmesi artık savsaklanamayacak bir zorunluluk haline gelmiştir. 


Amerika'nın da, Varşova Paktında beliren çatlakları zorla sıvanmasına benzer teşebbüslerle, NATO zincirini sıkıştırmaya kalktığı olaylarla sabittir. Yunanistan darbesinde olduğu gibi- Bundan dolayı Amerika'nın yeni kuvvet gösterilerine girişmesi gözden uzak tutulamayacak bir ihtimaldir. 


Türkiye son zamanlarda Amerika'nın kuşkuyla izlediği bir müttefik durumuna gelmiştir. Stratejik durumu bakımından Türkiye Amerika için son derece önemli bir ileri karakoldur. Johnson bu hususu, bizi, Vietnam'la kıyaslamak sureti ile açıkça belirtmişti. 


6. Filoya'mensup gemilerin İstanbul'daki hadiseli ziyaretten hemen sonra 30 Ağustos - 9 Eylül arasında, yani zafer bayramımızda, yani İzmir'in kurtuluşu gününde, İzmir limanını ziyarete karar vermesi ve uyarmalara rağmen kararından vazgeçmemesi, hele Çekoslovakya olayları ile ayrı bir anlam kazanmaktadır. 


Hükümeti bü istenmeyen ziyareti iptal ettirmek için enerjik teşebbüslere girişmeye dâvet ediyoruz. 


Uyanık olmalıyız. Aziz milletimizi Amerikalya karşı pasif direnmeyi daha tesirli şekilde tatbike çağırıyoruz. İzmir'e çıkacak Amerikan subay ve erleri bir yalnızlık çemberi içine alınmalı; hiçbir Türk bunlarla, hiçbir şekilde temas kurmamalıdır. Amerikalı güzel İzmir'in bütün kapılarını yüzüne kapanmış bulmalıdır. 


Yunanistan ve Çekoslovakya olayları, “Dünya ikiye ayrılmıştır; varlıklarını korumak için küçük devletler ya Sovyet uydusu, ya Amerikan uydusu olmak zorundadır.” şeklindeki, yıllardır tekrarlanan sözlerin rasıl haince bir tuzak olduğunu apaçık bir kere daha ortaya koymuştur. Bu tuzağa milletçe karşı çıkmalıyız. Türkiye için bir tek yol vardır : 


Ne Amerika, ne Sovyet Rusya, ne de herhangibir başka devletin dümen suyu. Türkiye için tek çıkar yol kayıtsız şartsız bağımsızlık yoludur, Milli şeref ve haysiyet yoludur.” : 


Aİ A AN İİİ İİİ 


L] 


Tam bağımsız bir dış politikaya dönülmelidir 


“Kardeşlerim, 


Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayınladıkları mesajda Amerikayla ilişkilerimiz ve 6. Filoya mensup savaş gemilerinin İzmir limanına gelişleriyle ilgili açıklamalarını tasvibe imkân yoktur. 
Sayın Sunay'ın ileri sürdüğü gerekçeler, Amerika ile ilişkilerimizin 20 yıllık muhasebesi ve tavizlerle dolu anlaşma metinlerinin sert gerçeği karşısında inandırıcı olmaktan uzaktır. 


Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika ile ilişkilerimizin bağımsızlığımıza zarar vermeyeceğini, Türkiye'nin emperyalizme karşı tarihin yazdığı ilk Milli Kurtuluş Savaşını kazanmış bir devlet oluşuyla ispat etmeye teşebbüs ediyorlar. Mantık kaziyelerine gerçeklere uygun düştüğü için iltifat edilir. Gerçekle çelişen mantığın değeri yoktur. Nitekim Türkiye ilk milli kurtuluş savaşını kazanmış bir devlettir; fakat yeniden emperyalizmin ağına düşmüştür. Türkiye bu talihsiz akibete uğramış olmakta da, tarihin yazdığı ilk devlettir. Bu gerçeği biçimsel hiçbir martık oyunu değiştiremez. Siyasi, askeri, iktisadi, mali, ticari alanlardaki bütün faaliyetlerimizde, Amerika'nın ağırlığı duyulmaktadır. Askeri üsleri, asker ve sivil personeli, uzmanları, barış gönüllüleri ve 6. Filoya mensup savaş gemileriyle Türkiye'deki bu küstah ağırlığını 20 yıldır sürdürmektedir. Amerikayla ilişkilerimizi düzenleyen ve metinleri yayınlanmış bulunan anlaşmalar da ortadadır. Bunların, Amerikaya imtiyazlar tanıyan maddelerini bagımsızlığımız ve egemenlik haklarımızla bağdaştırmaya imkân yoktur. Bu anlaşmaların karşılıklı ve eşit olmayan yükümleri, Türkiye'nin fedâkarlıklara katlandığını göstermektedir. Bu fedakârlıklara Sovyet Rusyadan korunmak için katlandığımız yolundaki gerekçeye de iltifat ve itibar edilemez. Zira bağımsızlık tecezzi kabul etmez. Nedeni ne olursa olsun egemenlik haklarından karşılıksız fedakârlıklarda bulunmak bir devleti bağımlı duruma düşürür. Nitekim Sovyetlerin saldırgan emel ve isteklerine kar-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TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar Ankara Merkez İlçe kongresine aşağıdaki mesajı yollamış ve Cumhurbaşkanının 30 Ağustos Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesaja cevap vermiştir. 


şı koymak gerekçesiyle 1947'den itibaren Amerikayla imzaladığımız anlaşmalar, Türkiye'yi Amerikan emperyalizminin nüfuz ve tesirine tâbi bir devlet haline getirmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız: Emperyalizmi red ve mağlüp ederek bir Milli Kurtuluş savaşı kazanmış olmamızı, bağımsızlığımızı korumak için yeterli bir teminat sayıyorlar. Bağımsızlık ancak devamlı uyanıklık ve gerekli bütün tedbirleri almakla korunur. Bu tedbirlerin başında, emperyalizmin yerli ortaklarına gelişme zemini teşkil eden ekonomik yapıda köklü dönüşümleri gerçekleştirmek gelir. Toprak reformu gibi, dış ticaretin, bankacılığın millileştirilmesi gibi, halka dönük bir devlet meydana getirmek ve bu devletin eliyle hızla sanayileşmek gibi... 
Biz 46 yıl önce emperyalizme karşı bir zafer kazandık, ve de Atatürk hayatta kaldığı sürece, siyasi bağımsızlığımızı korumanın huzuru içinde yaşadık; fakat yukarıki dönüşümlerden hiçbirini yapamadık. Ve yapamadığımız için de, Atatürk'ün ölümünden sonra adım adım Amerikan emperyalizminin ağına düştük. 

Gerçek, acı gerçek budur. Şimdi yeniden “Ya istiklâl! Ya ölüm!” diyerek, ikinci Millj Kurtuluş mücadelemizi de zafere ulaştırmak için bütün Milli Güçleri seferber etmek zorundayız. 

Sayın Cumhurbaşkanımız; emperyalizmi red ve mağlüp ettiğimizi buyuruyorlar. Emperyalizmi red ve mağlüp etmiş olmak, bize sonradan emperyalist paktların küçük müttefikleri durumuna düşmemek için gerekli basireti kazandurmamışsa, bu gibi zaferler bir saman alevinden farksız olur, 


Türkiye Amerikan ve Sovyet menfaatleri- nin çatıştığı coğrafi bölgelerden biri üzerinde bulunuyor. Türkiye'nin menfaatleri, Amerika'- dan da Sovyet Rusyadan da aynı uzaklıkta bulunmayı emretmektedir. Üstelik Bağımsız bir Türkiye Orta Doğuda bir istikrar unsuru olduğu için, pek çok devlet tarafından desteklene- 


(Devamı sayfa 13'de) 
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İkinci Milli Kurtuluş 
Mücadelemize dair (*) 


merikan Emperyalizmine karşı savaşımızda ilk 

şehitlerin toprağa düştüğü “Dolmabahçe Direnişi”ni İkinci Milli Kurtuluş Mücadelesinde iyi değerlendirmek, gerçek yerine oturtmak gerektir. Kurtuluş Mücadelemizin etkinliğini artırması, sonuca emin adımlarla yaklaşılması için “Dolmabahçe Direnişi"ni sosyal niteliği ve politik gelişmeler bakımından yanlışsız tahlile çalışmalıyız. 


“Dolmabahçe Direnişi” bir öğrenci hareketiydi. 
Öğrenciler bir sınıf teşkil etmezler; ama üretici güçlere dahil bir “sosyal grup”turlar. Türkiye'de yüksek 


“öğrenim gençliği genellikle orta tabakalardan ve hâ- 


kim sınıflardan geldiği halde, sınıflarına karşı devrimci bir karakter taşımaktadırlar. Bu niteliklerini, gelişen üretici güçlerin bugünkü kapkaç düzeni ile kesin çelişiye düşmüş olmasının bir sonucu saymak yanlış olmasa gerektir. Zira yüksek öğrenim gençliği, bilimin taşıyıcıları, geleceğin teknik kadroları olarak “üretici güçler”e dahildir. Yarınlarına baktıkları zaman gençlerin, bağımlı kapkaç düzenini toptan reddetmemeleri mümkün değildir. Üretici güçlerin bir 


_ parçası olarak gençler bugünün toplum çerçevesinde 


hayatlarının şimdiden kırılmış, yozlaşmaya itelenmiş olduğunu bilinçle kavramaktadırlar. Bir avuç işbirlikçi dışında milletçe ve millete bağlı kişiler olarak hepimizin bugünkü düzen içinde yarınlarımızın ipotek al- 


tında olduğunu gençler, emekçi sınıfların henüz uyan- 


ler. Kapkaççı kapitalizmin toplumun gelişmesini durdurduğunu, milletçe varlığımızı tehlikeye düşürdüğünü biliyorlar. Gençler üstelik, bu durumda yaşamanın insan haysiyeti ile bağdaşmadığını, haysiyetlerinden tâviz vermeye henüz alışmadıkları için, isyanla yürekten duyuyorlar. 


Ne var ki, emperyalizmi, “Dolmabahçe Direnişi” gibi çıkışlarla'yenmek mümkün değildir. “Dolmabahçe Direnişi”, derinlemesine geliştirilmesi zorunlu, ve geliştirildikçe nitelik ve biçim değiştirecek olan hareketin bir devamıdır. Ekonomimizden kültürümüze kadar toplum hayatımızı etkisi altıma almış olan ve yerli ortakları, şirketleri, askeri üsleri, uzman kılıklı casusları, komutanları, askerleri, uçakları, atomları, farkın- da olmadan benimsediğimiz “yaşayış tarzları” ve 6. Fiiolarına bağlı savaş gemileri ile binbir vantuzlu bir 


ahtapotu andıran Amerikan emperyalizmini yenmek için; bütün bu vantuzları birbir ve toptan söküp atmak gerekmektedir. Bu çok yönlü mücadeleyi, kuvvet dengesini lehimize dönüştürerek yürütmek zorundayız, Gücümüzün envanteri hatasız yapılmalıdır. 


TİP Haberleri 


“mamış kesimlerinden daha açık olarak görmektedir. - 


Amerika'ya karşı yürütülen kurtuluş mücadelesinde gücümüzün ne olduğunu, bu gücü arttırmanın yollarını ve mücadelenin zaman içindeki biçimlerini tåyin etmeliyiz. 


Bugün Amerika'ya karşı örgütlü olarak mücadele eden güçler, henüz yurt ölçüsündeki potansiyel bütün güçleri harekete geçirmiş sayılamaz. Amerikan aleyhtarlığı yurt ölçüsünde gerçekleşmiştir. Ancak köylüsü, işçisi, esnafı, memuru ile bütün halk sınıflarının ikinci milli kurtuluş mücadelesi bilincinde olduğu, hele örgütlü bir güç vücuda getirdikleri söylenemez. Oysa milli kurtuluş mücadelesi, ne için mücadele ettiğini iyice bilen halk sımf ve tabakalarının elbirliğiyle yürüttükleri bir savaştır. Bu savaş, zamana ve yerine göre türlü biçimler alabilir. Fakat halk uyandırılıp örkütlenmedikçe zafere ulaştırılamaz. 


Halkımızın Amerikan aleyhtarlığı duygusal plân- da olduğu, rakkam rakkam belirmiş akli muhasebeye henüz dayanmadığı için, Amerikancı çevrelerce her zaman saptırılmak ve yozlaştırılmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. “Amerikan aleyhtarlığı” bizi Rusya'ya teslim etmek için komünistlerin başvurduğu bir hiledir.” 
biçimindeki iddialar, gerçekler halka anlatılarak çürütülmezse; ikinci kurtuluş mücadelemizin zafere ulaşmasını geciktirebilir. 


- Bütün bunlardan dolayı gençlerimizin, emperyalizme karşı mücadelede ağırlığı halkı uyandırmak ve örgütlemeye vermeleri gerekiyor. Yüksek öğrenim gençliğinin halkın içine girmesi; işçi semtlerine, köylere gitmesi; köylü, işçi zanaatkâr gençlerle arkadaşlık kurması, kurtuluş mücadelemizi kısa zamanda zafere götürecek örgütlü halk güçlerinin meydana gelmesini sağlayacaktır. : 


Emperyalizme karşı mücadeleyi ayrıntılarıyla tahlil edince bunun aynı zamanda sosyalizm için bir savaş olduğu ortaya çıkar ki, emekçi halk kütlelerinin dâvaya bilinç ve şevkle sarılmaları böylece daha.da kolaylaşır.Milletçe bu ikinci kurtuluşumuzun, emekçiler olarak sömürüden, horlanmaktan, ikinci sınıf vatandaşlıktan kurtuluşumuz demek olacağı halka anlatılacaktır. Zaten üretim ilişkilerinin değiştirilmesi doğrultusunda adımlar atılmadıkça, yani ağa - komprador - Bürokrat üçlüsünün hâkimiyetine son verecek köklü reformlar yapma doğrultusuna girilmedikçe kurtuluş mücadelesini gerçek anlamda kazanmak mümkün de değildir. Amerikan emperyalizmi-ile birlikte yerli ortakları, yerli ortakların çekip çevirdiği bugünkü kapkaç düzeni hedef alınmayacak olursa emperyalizmin sarmasından nasıl kurtulabiliriz? Amerika, Türkiye'ye bunların aracılığı ile girdi; bunların aracılığı ile yerleşti ve bunların aracılığı ile bizi boyundurukta tutmaktadır. İşin bu yönünü göremediğimiz için, ilk milli kurtuluş savaşını kazandıktan bir süre sonra yeniden emperyalizmin ağına düşmedik mi? Emperyalizmin içimizdeki kollarını da zararsız hale getirecek köklü dönüşümlerle kapitalist olmap yan yoldan sosyalizme yönelemediğimiz için bugün ikinci bir kurtuluş mücadelesini vermek durumunda değil miyiz? 

“Önce milli kurtuluş, sonra sosyalizm” şiarı kurtuluş mücadelelerinin niteliği ve mücadelenin özü ve biçimleri ile çelişen bir görüşün ifadesidir. Eğer milli mücadele halkın vereceği bir mücadele ise, -ki öyle- 


-dir- halk yedisinden yetmişine ne için mücadele etti- 


ğini, ne için fedakârlıklara katlandığını iyice bilmelidir. Halk bilmelidir ki, Amerikan ağalığı ile birlikte irili ufaklı bütün ağalıklar da son bulacak, insanca yasayacağı, yönetiminde söz ve karar sahibi olacağı yeni bir düzen kurulacaktır. “Önce milli kurtuluş, sonra sosyalizm” diyenler, ya Türkiye'nin şartlarını herhal- de iyi değerlendirmiyorlar; ya da halka yukardan bakmak ve halkı bir araç olarak kullanmak alışkanlığı içinde bulunuyorlar. 

“En geçerli strateji, karşı tarafın stratejisini etkisiz bırakmaktır.” derler. Amerika'nın ve yerli ortaklarının Türkiye'deki stratejisini iyice bilmeliyiz ki, etkisiz hale igetirebilelim. Oyun içinde oyunlar oynanıyor. Amerika ve yerli ortakları Anayasadan, Anayasayı çok kısıtlayarak da olsa uygulama zorunda bırakılmalarından son derece rahatsızdırlar. Başbakan “nefes darlığı”ndan şikâyet ediyor. Emelleri, bir yolunu bulup Anayasaya paydos diyebilmektir. 6. Filonun gelişine izin verilmesi, son olaylar sırasında gençlerin şiddet hareketlerine israrlı olarak itelenmeleri, kışkırtmaların birbirini kovalaması dikkati çekiyor. Amerika, Amerikancılar ve tepeden inmeciler, her biri kendi hesabına müdahale edecek zamanı kolladı. Gençlerin bu oyunu zamanında sezmeleri, karşımızdakilere fırsat vermedi. Yarın aynı oyun gene sahneye konabilir; konacaktır. Başbakan, kabadayılardan söz etmekte, Anayasa teminatı altındaki haklarını kullanarak mitingler, yürüyüşler düzenleyen ilerici gençlere, kaba ve kara kuvvetle ezdirilecekleri tehdidini savurt- 


maktadır. Şüphesiz bu tehditlere pabuç bırakılacak değildir. Anayasanın tanımladığı biçimde silâhsız ve saldırısız toplantılara devam edilecektir. Ve de köylere, işçi semtlerine gidilerek halk uyandırılıp örgütlenecektir. Böylece Başbakanın “millet sinesinde kabadayılar bulma” ümidi de boşa çıkarılacaktır. Bütün bu işler yapılırken kurtuluş mücadelesinin bilinçli ve sorumlu savaşçıları olarak, kutsal öfkemizi dizginleyip heyecanlarımızı aklın süzgecinden geçirmesini bileceğiz. 

Ağır şartlarda yürütülen bu büyük mücadelede maceralara yer yoktur. Yöneticiler kafalarını serin tutmalılar. Halk uyandırılıp örgütlenmeden ne milli kurtuluş mücadelesi olur, ne sosyalizm olur. Türkiye. 
nin şartları öyle getirmiştir ki, hâkim sınıflara nefes darlığı veren devrimci bir Anayasa yürürlüktedir. AnayasamıZın değerini bilmeliyiz, Her toplum kurtuluş savaşını, sosyalizmiçin mücadelesini kendi gerçeklerine göre yürütmek zorundadır, Biz birinci milli kurtuluş savaşından sonra emperyalizmin yeniden ağına düşüşümüzün nedenlerini kavrayarak kendi yolumuzu çizmişizdir. Hiç bir şeyin taklidi güzel olmuyor. 
Ama devrimcilikte taklit, üstelik zararlıdır da, 

Bütük Atatürk'ün “biz bize benzeriz” sözünü şimdi her zamankinden daha fazla derinlemesine düşünmek durumundayız. 


MEHMET ALİ AYBAR 


(x) Yukarıdaki makale İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği ve bu Birlikle hareket eden devrimci öğrenci teşekküllerinin her yıl düzenledikleri “İstanbul Evrensel Barış Şenliği” sırasında çıkaracakları der . 
gide yayınlanmak üzere Genel Başkanımız. 
Mehmet Ali Aybar'dan rica edilmişti. Bilindiği gibi bu yil İçişleri Bakanının şenliğe katlacak yabancı memleket gençlik temsilcilerine vize vermeyişi yüzünden Şenlik yapı-Iamamıştır. Bu nedenle hazırlanan dergide yayınlanmamıştır. İkinci Milli Kurtuluş savaşında gençliğin önemli bu yazıyı TİP Haberleri, EE in izni ile yayınlamaktadır. 


İstanbul Örgütü Ekipler Kurdu 


TİP İstanbul İl Yönetim Kurulu, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi çalışmalarını değerlendirmek ve emekçi halkın kendi meselelerini bizzat yerinde öğrenerek çözüm yollarını aramak ve Meclislere getirmek amacıyla ekipler kurmuştur. Bu ekiplere Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri sözcü olarak katılmışlardır. Ekiplerin çalışmaları 18.8.1968 pazar günü başlamıştır. İki aylık bir programla işler yürütülecektir. 

Bu gezilere katılan ekiplerden Üsküdar grubu, Belediye Meclisi üyesi Çetin Yücel, İl Genel Meclisi üyesi İsmail Bilyacıoğlu, Üsküdar İlçe Başkanı İl han Alaöz'le birlikte Anadolukavağı ve Anadolufenerinde geçimini denizden çıkaran küçük balıkçılarla 


TİP haberleri 


Ji 


temas etmişler ve küçük balıkçıların meselesini Mec- 


lislere sunmak üzere bir rapor hazırlamağa başla-. 


mışlardır. 


Yapılan araştırmadan küçük balıkçılar özellikle balık ağalarından yakınmışlardır. Balıkçılar, tirolle avlanan büyük balıkçılar, balık neslini tüketiyor, yuvalarını bozuyor, böylece balık sürülerinin sahillerimizden kaçıyor, demişlerdir. 


Küçük balıkçılar, Balıkçılar Derneğinin de balık ağaları elinde bulunduğunu, bu yüzden balık fiyatlarının ağaların isteğine göre ayarlandığını, Devlet kredisinin Derneğe yardım adı altında balık ağaları- na aktığını belirtmişlerdir. 


rolünü açıklayan 


e e 
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Bağımsızlık anlayışı bu mu? 


Başbakan Demirel'in dün gazetecilerle görüşmesi sırasında 6. Filonun gelişi ile ilgili sözlerine Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, aşağıdaki cevabı vermiştir. 


“Başbakanın 6. Filonun ziyaretine ilişkin sözleri, Amerikan emperyalizmi ile içli dışlı bir iktidarın hazin durumunun yeni bir belirtisidir. Mu- 


tad dostluk ziyaretinden bahseden Başbakan, ön- 


ce bu ziyaretin yılda iki kere yapılan ziyaretler- 


den biri olup olmadığı sorusuna cevap vermelidir. 


Zira Amerikan savaş gemilerinin İstanbul olaylarından kısa bir süre sonra İzmir'i ziyaret etmesi ve bu ziyaretin Zafer Bayramımızla İzmir'in Kurtuluşu günlerine rastlatılması, Başbakanın söylediği gibi bir dostluk ziyareti olarak asla kabul edilemez. Bu istenmeyen ziyaretle Amerika, uyamk kamu oyumuza, gençlerimize ve Türkiye'nin yarınını teşkil eden bütün ilerici güçlerine küstahça meydan okumaktadır. 


Başbakan “Türkiye sokaktan idare edilemez” diyor. Demokrasilerde devlet adamları sokağa, yani uyanık halkoyuna kulak vermeyi vazife bilirler. Başbekanın istihfafla sokak dediği şey, yani mitingler, gösteri yürüyüşleri... Anayasanın teminatı altında bulunan ve demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan kamu oyunun bir tezahürüdür. 


Amerika'nın kışkırtmalarını aziz gençlerimizin serinkanlılıkla karşılayacaklarından ve 30 Agustos - 9 Eylül ziyaretiyle tezgâhlanan Amerikan tuzağına düşmeyeceklerine eminiz. Gençlerimiz Amerikan subay ve erlerine karşı şiddet hareketlerine girişmeyeceklerdir. Küstah Amerikalıların bir yalnızlık çemberi içine alınması, hiçbir Türk'- ün hiçbir suretle bir Amerikalıyla temas etmemesi için İzmir halkını uyaracaklardır; Küstah Ame- 


rikalıya cevabımız güzel İzmir'in bütün kapılarını 


yüzlerine kapamak şeklinde olmalıdır. Hak hukuk 


tanımaz Amerikalıya, Türkiye'de istenmeyen adam olduğu hakka aşık milletimize yaraşır medeni ölçüler içinde anlatılmalıdır. 


Başbakanın Çekoslovakya olaylarını Natonun 


TİP haberleri 


gerekliliğine bir delil olarak göstermek İstediği anlaşılıyor. Gazetecilerin Çekoslovakya olayları üzerine Natodaki durumumuzla ilgili bir sorusuna Başbakan “Onu Natodan çıkmak isteyenlere sorun” buyurmuş. Çekoslovakya olayı, askeri bloklara dahil küçük devletler için asıl tehlikenin blokun lideri dürumunda olan güçlü devletten geldiğini; ve küçük devletin pakta üye olur olmaz bağımsızlığının, egemenlik haklarının büyük devlet lehine sınırlandığını, artık milli çıkarların tayininde serbest olmadığını pek açık olarak ortaya koymuştur. 


Hiçbir suri mahtık şu gerçeği gizleyemez: Nato üyesi ve ikili anlaşmalarla Amerikaya bağlı olan Türkiye ağır irtifaklar altında tam bağımsız olmayan bir ülkedir. Ve bu fedakârlıklar karşılığında güvenliğini teminat altına almak şöyle dursun tam tersine, kaderine tek başına sahip oldugu Atatürk devrinde olduğundan çok daha ciddi tehlikelere maruz bulunmaktadır. 


Amerikayla imzalanmış 5 Mart 1959 tarihli ikili anlaşma Amerikaya içişlerimize karışmak yetkisini tanımıştır. Türk hükümetinin çağrısı üzerine iç düzeni körumak için Amerika silâhlı kuvvetleri harekete geçecektir. Türkiye tarafından böyle bir şartın kabulü hükümranlık haklarının peşinen feda edildiğini gösterir. Çekoslovakya olayları yabancı silâhlı kuvvetlerin iç düzeni korumasının ne anlam taşıdığını bir kere daha ortaya koymuştur. 


Başbakanın, dünyanın bir badireye sürüklenmemesini dileyen sözlerini, aczinin itirafı olarak görmemek mümkün değildir. Çekoslovakya olayları Amerikayla Sovyet Rusya arasında bir badireye sebep olursa Türkiye bu badireye zorla sürüklenecektir. 


Biz Türkiye'nin kaderine hâkim olmasını ve kimsenin dümen suyunda badirelere sürüklenmemesini istiyoruz. 


Biz milli menfaat, milli haysiyet ve şeref yolunun tam bağınısızlıkta olduğuna inanıyoruz.” 
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I.i.P'fen Haberler 
KONGRELER 


Adana - Ceyhan 


Türkiye İşçi Partisi Ceyhan İlçe Kongresi 18/8/1968 günü Terliksiz Pasajında yapılmıştır. Cenan Bıçakcı'nın Başkanlığında toplanan Kongre'de delegeler yaptıkları konuşmalarda 1969 yılının sosyalist mücadele yönünden önemini belirtmişler; Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın “1969'da başa güreşeceğiz” sözünü doğrulayacak biçimde çalışılması gereğini hatırlatmışlardır. Bu arada İlçe Başkanı Ceyhan ilçesinin ve partili kardeşlerimizin uğradığı baskı ve güçlükler anlatılmıştır. Toplantı, Kongre Başkanı Cenan Bıçakcı'nın, iktidarın Türkiye İşçi Partisine karşı giriştiği kanun dişı komplolara dikkati çeken bir konuşmasından sonra sona ermiştir. 


Kongrede alınan seçim sonuçları şöyledir: Hacı Mehmet Karaçorlu, Altan Eryüksel, Aziz Aslan, Seyfi Özbatur, Hacı Ağzıküçük, Yaşar Gül, Mithat Polat; yönetim kurulunun asil üyeliklerine seçilmişlerdir. 
Ayrıca il delegeliğine 18 üye seçilmiştir. Mehmet Ali Demir en çok oy alarak İlçe denetçiliğine seçilmiştir. 


Hatay - Reyhanlı 


-Türkiye İşçi Partisi Reyhanlı ilçe- Kongresi 21 Ağustos 1968 tarihinde İlçe merkezinde yapılmıştır. 
Kongre Başkanlığına Ataman Özdemir seçilmiştir. 
Okunan çalışma raporunda Adalet Partisi iktidarının Anayasayı değiştirmek kararından vazgeçmediğini iktidarın bu tutumunun memlekette bir rejim buhranı doğmasına nedenlik ettiği ve bu yüzden memleketimizdeki siyasi havanın gittikçe sertleştiğini, buna rağmen Türkiye İşçi Partisinin 1968 seçimlerinde büyük bir başarı gösterdiğini, AP iktidarının Anayasamızı hırpalama teşebbüslerinin normal görülemiyeceğinin ve TİP'nin Anayasamızı emekci halkımızın bir yaşantısı haline getirilebilmesi için cabalarımızın arttırılması gerektiği belirtilmiştir. Çalışma raporunun eleştirisi ve gündemin öteki maddeleri görüşüldükten sonra seçimler yapılmıştır. Reyhanlı İlçe Yöneim kuruluna seçilenler ayni gün toplanarak görev bölümü yapmışlardır. Görev bölümü sonucunda: Remzi Alhas İlçe Başkanı; Hasan Özdemir Sekreter, Necip Yücer Sayman; Dip Bal, Ahmet Kalçin, Mustafa Rişvanlı, Mustafa Durak üye olmuşlardır. Ayrıca 17 üye de il Kongresi delegeliğine seçilmişlerdir. 


Rize - Çayeli 


Çayeli İlçe Kongresi, 7 Ağustos günü, Lâle Sineması'nda yapılmıştır. İlçe Başkanı Hızır Kadıoğlu 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tarafından açılan kongrede, Trabzon İl Başkanı Atillâ Aşut Divan Başkanlığı'na seçilmiş, daha sonra yapılan Atatürk, Devrim Şehitleri ve Vedat Demircioğlu için saygı duruşu yapılmıştır. 


Hesap Raporu, Çalışma Raporu ve Tahmini Bütçe Raporu'nun okunup, eski yönetim kurulunun aklanmasından sonra, gündemin 6, maddesinde yer alan “Partinin mali kaynaklarının artırılması” konusunun görüşülmesine geçilmiş, Attilâ Aşut bu konuda bir konuşma yapmıştır. Aşut, TİP'e devlet hazinesinden bir kuruş yardım yapılmadığını, partimizin, varlığını sürdürebilmesi için halkın desteğinden başka çare olmadığını söylemiş, 1969'da yapılacak genel seçimlerde başarı sağlayabilmek için, şimdiden gelir: kaynakları bulmanın gerekli olduğunu belirtmiştir. 

“Yurt ve- Dünya Sorunları” ile ilgili gündem maddesi dolayısı ile bir kez daha konuşan Attilâ Agut, halkın politikaya genel anlamıyla katılmasının 

gerekliliği üzerinde durmuş, “Bugünkü perişanlığımızın nedeni, ikinci sınıf vatandaş sa 
Biz, şimdiye kadar bu kürsülerde lâf ebeliği edönle” re alkış tuttuk. Kurtuluşu dalma başkalarından bek- 


30 Ağusto: 


Emperyalizme karşı kazandığımız 30 Ağustos Büyük Zaferinin 46. yıldönümü münasebetiyle Ankara'da düzenlenen törene Türkiye İşçi Partisi adına Genel Başkan Mehmet Ali Aybar, Genel Sekreter Rıza Kuas ve Merkez Yürütme Kurul üyesi Tarık Ziya Ekinci katılmışlardır. 

Öte yandan Büyük Zaferin kazanıldığı Afyon'da yapılan törende Türkiye İşçi Partisini Genel Sekreter Nihat Sargın ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şaban Erik temsil etmişlerdir. 

Genel Sekreter Nihat Sargın beraberinde Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Malatya milletvekili Şaban Erik olduğu halde Ege ve Karadeniz bölgesini içine alan iki hafta süreli geziye çıkmış bulunmaktadır. 

Afyon, Uşak, İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, İspar- ta, Burdur, Antalya il ve ilçelerini dolaşacak olan heyet, gezi boyunca mahalli teşkilâtı denetliyecek ve halkla temas edeceklerdir. Heyet ayrıca bu süre içinde düzenlenen mahalli kongrelere de katılacaktır. 


BANAT VE SIVASLI'NIN 
KURTULUŞ YILDÖNÜMÜ 


Banat ve Sıvaslı'nın kurtuluş yıldönümü şenlikledik. Oysa, kurtuluşumuz, halkın meclise girmesiyle: gerçekleşecektir. Bu kürsülerden artık halkın namuslu sesi duyulacaktır. Suyun başını tutmadıkça bize kurtuluş yoktur.” 


Daha sonra konuşan Yusuf Sandıkçı, halkın uyanışıma engel olmaya çalışacakların mutlaka yenileceklerine olan inancını belirtmiş, “Gün ışıyor, yarınlar bizimdir” demiştir. İlçe Başkanı Hızır Kadıoğlu ise, kısa konuşmasında, TİP'in Çayeli'nde kuruluşun- dan bu yana karşılaşılan güçlükler üzerinde durmuştur. 


Kongrede konuk olarak hazır bulunan Pazar İlçe Başkanı Kenan Kantoğlu da bir konuşma yapmış ve özellikle eğitim ve sağlık konuları üzerinde durarak şöyle demiştir: 


“Eğitim düzenimiz A'dan Z'ye bozuktur. Her yüz öğrenciden ancak 3'ü üniversiteye girebilmektedir. 
Türkiye'de 14 bin kişiye 1 doktor düşmektedir. Tarım işçilerinin durumu ise perişandır. Bir avuç azmhık, milli gelirden yüzde 57 pay almaktadır. Bu bozuk düzeni, halk yararına, ancak meclislere girmek suretiyle düzeltebiliriz. Halk, devlet idaresinde söz 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lerini tamamlayan Genel Sekreter Nihat Sargın ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi, Malatya Milletvekili Şaban Erik Manisa'ya geçerek Alaşehir ve Salihli ilçe kongrelerinde birer konuşma yapmışlardır. Genel Sekreter Sargın konuşmasında özetle şunları söylemiştir: 


“Acı hatırasının hafızalarda tazeliğini muhafaza ettiği İstanbul olaylarından kısa süre sonra, Amerikan 6. Filosu, Birinci Milli Kurtuluş savaşının zafere ulaştığı, üstüste kurtuluş bayramlarının kutlandığı aziz günlerimizde düşmanın denize döküldüğü yerde yeniden boy göstermesini, bir ulusal dostluk ziyareti ve de bayram günlerimizde sevincimize iştirak olarak kabul etmeğe imkân yoktur. Buna müsaade edilmesi veya edilmek zorunda kalınması bağımlılığımızın hazin bir tezahürüdür. 


Devrimci gençliğin, bütün ilerici güçler ve uyanık kamu oyunun bu küstahça kışkırtmayı ve içerde emperyalist oyardakçılarının buna eklenen kuvvet gösterilerini se anlılıkla karşılayıp, yasalar çerçevesi içinde yürüttüğü pasif direnme hareketi ile şehre çıkan Amerikalıları tam bir yalnızlık çemberi içi- ve alarak onlara, istenmeyen kişiler olduklarını, en anlamlı şekilde göstermektedirler.” 
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sahibi olmadan, hiçbir şeyi değiştirmek mümkün değildir.” 


- Almanya'da bir süre çalıştıktan sonra yurda dönmüş olan delege Ahmet İyibaş ise şunları söylemiştir: 


“TİP'e hem hayranım, hem de kızıyorum. Hayranım, çünkü gözümüzü açtı. Fakat kızgınlığım yine bu yüzdendir. Çünkü gözümüz açılmadan, sömürüyü görmediğimiz için rahattık. Şimdi, artık herşeyi görüyor ve gördüğümüz için de mücadele ediyoruz. Bu düzende, haksızlıkları görüp de mücadele etmeyen, insan değildir.” 
. Daha sonra, gençlik sorununa değinen Maksud Kadıoğlu'nun konuşmasından sonra, seçimlere geçilmiş ve yeni yönetim kurulunda şu üyeler görev almışlardır: 


“Hızır Kadıoğlu, Yusuf Sandıkçı, Dursun Ali Balcı, Remzi Küçükislâmoğlu, Ahmet İyibaş. 


İstanbul - Beykoz 


Beykoz İlçe Kongresi, 18 Ağustos günü, Zafer Sineması'nda yapılmıştır. Divan Başkanlığına Cengiz Yazoğlu'nun seçilmesinden sonra, Atatürk, Devrim Şehitleri, Vedat Demircioğlu ve Atalay Savaş için saygı duruşu yapılmış, İstiklâl Marşı söylenmiştir. 


Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporlarının okunup, eski yönetim kurulunun aklanmasından sonra, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Urfa Milletvekili Behice Boran, bir konuşma yapmıştır. 


Boran, konuşmasında özellikle iç politika sorunlarına değindiği konuşmasında, Adalet Partisi'nin sık sık huzurdan söz ettiğini ve TİP'i huzur bozucu olarak nitelediğini, oysa ülkede huzuru bozanın, asıl AP olduğunu söylemiştir. Boran, “huzurun lâfla olmayacağını” belirtmiş, ülkedeki sosyal sınıflar arasındaki derin uçurumların, huzurun sağlanması için doğal engel olduğunu ifade etmiştir. 


Türkiye İşçi Partisi'nin, bu haksızlığı gidermeyi taahhüt ettiğini belirten TİP Merkez Yürütme Kurulu üyesi, son olaylara değinerek, gençlerin, davranışlarında haklı olduklarını söylemiş, olayların çıkmasını Adalet Partisi iktidarının da istediğini belirtmiştir. AP'nin, bu kabil davranışlarıyla, 1969'daki oy kaybını önlemek istediğini söyleyen Behice Boran, AP'nin sosyal sınıfları inkâr etmesiyle, bu gerçeğin, yani sosyal sınıfların ortadan kalkmayacağını belirtmiştir. 


AP'nin TİP'e yönelttiği hücumları da cevaplandıran Boran, Türkiye İşçi Partisi'nin halkı partiden uzaklaştıracak kadar, akıl yolundan uzak olmadığını ifade etmiştir. 


TİP Merkez Yürütme Kurulu üyesi, daha sonra, 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sözünü antiemperyalist savaş konusuna getirmiş, antlemperyalist cephenin öncülüğünün mutlaka, emekçi sınıflar ve onların Türkiye'deki yegâne temsilcisi TİP tarafından yürütülmesi gerektiğini kesin şekilde ifade etmiştir. 


Daha sonra, gündemin dileklerle ilgili bölümüne geçilmiştir. Üyelerden Kemal Güler, ilçe merkezinin her gün açık olması gerektiğini, haftada bir gün kahve sohbet toplantıları düzenlenmesinden yarar sağlanacağını söylemiştir. Güler, ayrıca, partiye gelir sağlamak için, bir “Parti Yayın Bürosu” kurularak, partili yazar ve mütercimlerin kitaplarının parti adına bastırılmasını önermiştir. 


Bu arada, söz alan delegelerden Mehmet Araç ise, gezici sandık müşahitlerinin seçimlerde daha yararlı ölâcağını ileri sürmüştür. 


Daha sonra seçimlere geçilmiş ve yeni yönetim kurulunda aşağıdaki üyeler, şu görevleri almışlardır: 


Başkan: Niyazi Gürdöl, Yazman: Sait Şişmanoğlu, Sayman: Halit Yeşilbaş, Üyeler: Kâzım Mert, Kemal Güler, Hüseyin Büyük, Alpay Kansak. 


Trabzon - Sürmene 


Sürmene İlçe Kongresi, 25 Ağustos Pazar günü yapılmıştır. Divan Başkanlığı'na Trabzon İl Başkanı Attilâ Aşut'un seçilmesinden sonra, Atatürk, Devrim Şehitleri ve Vedat Demircioğlu için 1 dakikalık sâygı duruşuna geçilmiş, daha sonra, gündem gereğince, Çalışma ve Hesap Raporlarının okunmasına geçilmiştir. 


Eski yönetim kurulunun aklanmasından sonra, 


gündemin 6 ncı maddesinde yer alan “partinin mali imkânlarının artırılması” sorununa geçilmiş, İl Başkanı Attilâ Aşut bu konuda bir konuşma yapmıştır. 
Aşut, öncelikle partimize çeşitli nedenlerle giremeyen toplumcu dostlarımızdan alınan bağışlar ve aidat sorununun halliyle gelir sağlanması gerektiğini belirtmiştir. 


Attilâ Aşut, gündemin “Yurt ve Dünya Sorunları” ile ilgili maddesinin görüşülmesi sırasında da söz almış, 6. Amerikan Filosu'nun İzmir'e gelişine değinerek, bunun utanılacak bir olay olduğunu belirtmiştir. 


Daha sonra, seçimlere geçilmiş ve aşağıdaki üyeler yönetim kurulunda görev almışlardır: 


Mehmet Dilâver, Demir Ali Aykaş, Necati Türen, Hüsnü Çolakoğlu, Yaşar Tiryaki. 


Manisa - Akhisar 


Akhisar İlçe Kongresi, 18 Ağustos günü İlçe Merkezi'nde yapılmıştır. Kongre Divanı Başkanlığı'na Ali 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Rıza Güney seçilmiş, daba sonra, Birinci ve İkinci Kurtuluş: Savaşı Şehitleri için saygı duruşu yapılmıştır. 


“ Bu arada, ilçenin örgütlenmesinde büyük emekleri geçen ve halen basta bulunan Ahmet Eseme'ye kongrenin geçmiş olsun dileklerinin seçilen bir heyetle iletilmesi karar altına alınmıştır. 


Hesap Raporu'nun okunup kabul edilmesinden sonra, Çalışma Raporunun eleştirilmesine geçilmiştir. 


İlk sözü İdris Sağlam almış, 1965 ve 1968 seçimlerinin kıyaslamasını yaparak, kazanılan başarının önemini belirtmiştir. 


Salih Yıldırım, bütün üye arkadaşların sohbet toplantılarına katılmalarını ve aidatlarını zamanında ödemelerini temenni etmiştir. 


Eski yönetim kurulunu eleştiren Niyazi Keke'den sonra, Kemal Sıvacı söz almış ve partili arkadaşların, kahve yerine ilçe merkezinde toplanmaları gerektiğini belirtmiştir. 

Daha sonra, Behçet Al ve Mustafa Dal konuşmuşlar ve Gölmermere Belediye Başkan Adayı'nın aday gösterilişini eleştirmişlerdir. 


Yönetim Kurulu adına, eleştirilere İbrahim Evci cevap vermiş, bu arada, Gölmermere Belediye Başkan Adayı'nın aday seçilişi konusuna da değinerek, 


söz konusu adayın partili olmadığını, ancak o bölgedeki partili arkadaşlar tarafından behimsendiğini ve 


bu konuda yönetim kurulu kararı alındığını belirtmiştir. 


Evci'nin konuşmasından sonra eski yönetim kurulu aklanmış, yurt ve dünya sorunları üzerindeki konuşmalara geçilmiştir. 


Gündemin bu maddesi üzerindeki ilk konuşmayı İl Başkanı Ali Rıza Duranlı yapmıştır. Duranlı, Amerika'nın jandarmalık görevinden vazgeçebileceğini, ancak bunun, dış sömürüden vazgeçeceği anlamı- na gelmediğini belirtmiştir. Duranlı, dış sömürünün, Amerika'nın o bölgedeki mutemet adamları vasıtasıyla kuracağı faşist dikta rejimleriyle yürütüleceğini söylemiş, Yunanistan olaylarının, buna -en güzel örnek olduğunu ifade etmiştir. Duranlı, sözlerini Şöyle bitirmiştir: 


“Türkiye'de bu-hesaplar sökmeyecektir ve de İkinci Milli Kurtuluş Savaşımız, bir daha İkinci bir Kurtuluş Sâvaşı gerektirmeyecek bir şekilde muhakkak başarıya ulaşacaktır.” 


Daha sonra söz alan Müslim Çiçekliyer, Hükümetin bağımlı bir dış politika izlediğini belirtmiş, “Türk Ceza Kanunu'nun 25 inci maddesinde, vatan toprakları üzerinde yabancılara tanınacak en küçük bir imtiyazın bile cezası idam olduğu halde, bugün 
35 milyon metrekare vatan toprağı Amerika'nın tam 
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hükümranlığı altındadır. Bunların suçlularına niçin bir işlem yapılamamaktadır?” demiştir. 


İdris Sağlam, son olayların, partimizi Anayasa dışına düşmüş göstermek için girişilmiş tertipler ol- 
“duğunu belirtmiş, TİP'i diğer partilerden ayıran en önemli farkın, tabandan gelmiş bulunması ve disiplinli bir parti olmasında görüldüğünü söylemiştir. 


Ali Rıza Güney ise özetle şöyle demiştir: 


“Bize bugüne kadar, bir takım şahısların gelip gitmesine bağlı bir tarih görüşü verdiler. Hakiki tarih ise, sosyal olayların değerlendirildiği tarihtir. 
Dünya olaylarına bu gözle bakmamız gerekmektedir.” 


Güney daha sonra, dünyanın bugüne kadar geçirmiş olduğu sosyal düzenleri: kısaca özetlemiş, şöyle devam etmiştir: 


v “Bütün bu düzenlerde, düzenin hâkim çevreleri, 

düzenin hiç değişmeyeceğini ve mutlak devam edeceğini sandılar. Ama görüyorsunuz ki, hepsi değişti ve bugünkü kapitalizme gelindi. Bugünkü düzen de değişecektir, Çünkü, bu, doğanın bir kanunudur, durdurmak insanların elinde değildir. İnsanlar bu değişimi ancak yavaşlatabilirler veya hızlandırırlar; ama asla engelleyemezler. Bu değişime baraj kurarak engel olmak da, çok defa barajın altında kalma tehlikesini doğurur.” 


Dileklerden sonra, Denetçi Komisyonu'nun raporu okunmuş, daha önce okunan Hesap Komisyonu Raporu ile uygunluğu görülerek kabul edilmiştir. Fasıllar arasında aktarma yapabilmek kaydıyla, Tahmini Bütçe Tasarı'sının da kabulünden sonra seçimlere geçilmiştir. Seçimler sonunda yönetim kurulu şu üyelerden teşekkül etmiştir: 


Başkan; Mustafa Ferah, Yazman; Ömer Yurduözler, Sayman; Mustafa Dik, Üyeler; Kemal Sıvacı, Fehmi Artuna, İbrahim Evci, Mehmet İnce. 


Manisa - Turgutlu 


Turgutlu İlçe Kongresi, 11 Ağustos günü yapıl- 


mıştır. — 


Kongre Başkanlığı'na, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldız seçildikten sonra Çalışma Raporu okunmuştur. Yurt ve Dünya sorunlarını geniş şekilde ele alan raporu, İlçe Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Erdoğan okumuş, daha sonra hesap ve denetçi raporları okunmuş. 


Tenkit ve Temenniler ile ilgili gindem maddesihe bundan sonra geçilmiş, üyeler, daha çok temenni- 
- lerini belirten konuşmalar yapmışlardır. 


Yurt ve Dünya sorunlarının eleştirilmesi ile ilgi- 


TİP Haberleri 


Pe ÇO. č _ MiP ten Haberler 


li bölümde, ilk sözü, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Erdoğan almış, Türkiye'nin ancak sosyalizmle kalkınabileceğini söylemiştir. 


Daha sonra söz alan İl Başkanı Ali Rıza Duran-İf, bugün yurdumuzun içinde bulunduğu şartların, tamamen Birinci Kurtuluş Savaşı'ndan önceki yılların şartları olduğunu belirtmiş, “İkinci Milli Kurtuluş Savaşımız mutlaka başarıya ulaşacaktır. Bunun yegâne teminatı, Türk Milleti'nin yüksek karakteridir.” 
demiştir. 


İlham Lim, özellikle örgütlenme sorunlarına yer ayırdığı konuşmasında, aydın gençlerin TİP safların- da toplanmaları gerektiğini belirtmiştir. 


Son olarak söz alan Selim Söz ise, İlçe Yönetim Kurulu binasında bir kitaplık kurulması gerektiğini söylemiş, bunun finansman kaynağı konusunda önerilerde bulunmuştur. 


Daha sonra seçimlere geçilmiş ve aşağıdaki üyeler, yeni yönetim kurulunda görev almışlardır: 


Başkan; Ayhan Kırgız, Yazman; İbrahim Erdoğan, Sayman; Ali Bulutlu, Üyeler; Oral Öner, Ekrem Yıldırım. 


Zonguldak - Karadeniz Ereğlisi 


Karadeniz Ereğlisi İlçe Kongresi, 12 Ağustos gtinü yapılmıştır. Çeşitli yurt ve dünya sorunlarının, ayrıntılarıyla ele alındığı kongrede, TİP Kocaeli Senatörü Fatma Hikmet İşmen de hazır bulunmuş ve bir konuşma yapmıştır. 


İşmen, iktidarın, Türkiye İşçi Partisi'ne karşı son zamanlarda girişmiş olduğu tertipleri, somut örneklerle açıklamış; “Emekçi halkın içinden çıkmış Türkiye İşçi Partililer, bu kavgada yılmayacaklardır” demiştir. 


Yapılan seçimler sonunda, yeni İlçe Yönetim Kutulu'na aşağıdaki üyeler seçilmişlerdir: 


Başkan; Çetin Gözaçtı, Yazman; Necmettin Giritlioğlu, Sayman; Sezai Demiroğlu, Üyeler; Yalçın Gülbiz, Osman Aslanbay, S. Ahmet Gecenoğlu, Kemal Dağcıoğlu. 


Kırkklareli - Babaeski 


Babaeski İlçe Kongresi de, 18 Ağustos günü yapılmış, yapılan seçimler sonunda, aşağıdaki üyeler, yeni İlçe Yönetim Kurulu'nda görev almışlardır: 


Başkan; Hilmi Öztürk, Yazman; Erol Genç, Sayman; İbrahim Batmaz, Üyeler; Rahmi Tezsezer, İsmail Yetimaslan. 
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KARAMAN 


1 Eylül Pazar günü Partimizin Karaman İlçe 
Kongresi yapılmıştır. Konya ilinde 23 Temmuz irtica ve tahrip olayından ve ayaklanmasından sonra yapılan Partimizin ilk ilçe kongresini vatandaşlar büyük bir merakla izlemişlerdir. Kongreye Genel Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yılmaz İl Başkanı Ali Kurt ve Konya Millet vekilimiz Yunus Koçak katılmıştır. 


Partili ve partisiz vatandaşlar İktidarın, son zorbaca ve Anayasa dışı davranışları ve özellikle Amerikan Filosunun sekiz bin askerle 30 Ağustosta neden İzmir'e geldiğini hükümetin buna nasıl ve hangi nedenlerle müsaade ettiğini ve davet ettiğini bu hususlarda kendilerine bilgi verilmesini Koçak'tan istemişlerdir. 


YUNUS KOÇAKIN KONUŞMASI 


Koçak; Bugün Türkiye'de Anayasa göre işlemesi gereken Demokratik düzenin Milli Bağımsızlığı ve Sosyal Devlet ilkesini kesinlikle öngörmesine rağmen bugün Türkiye'de uygulanan sözde Demokratik düzenin bir demokrasi karikatürü olduğunu Demokratik düzenin hukuk devleti fikrinden ayrılmaz bir bütün olduğunu Hukukun da var olabilmesi için kanunlardaki kuru eşitlik vaadlerinden Anayasamızda yazılı Sosyal Adalet kurallarının uygulamasına geçilmesi gerektiğini fakat Anayasa dışı insanlık dışı ve hiçbir dini görüşün tasvib etmiyeceği şekilde bir vurgun ve soygun düzeninin Türkiye'de iktidar tarafından hergün artan bir pervasızlık ve cüretkârlıkla uygulama alanına konulduğunu belirtmiştir. 


Koçak, Bugün çocuklarımızın pek çoğu okuyamaz, gençlerimiz iş bulamaz, iş bulan karnını doyuramaz yaşlılarımız eğer gençliklerinde büyük vurguniar yapmamışlarsa çocuklarının eline bakar veya sürünür, dilenir bütün bunlara çare aramak ve bulmak mümkün iken iktidar birtakım açıkgözlerin sahil yağması suretiyle ve Turistik otel yapılacak ve memleket “zengin olacak bahanesiyle kendi yakınlarına Millet kesesinden yüzlerce milyon kredi verir, ama senin çocuğunun okulu senin için hastane köylerinize yol, yoksullara iş ve fabrika, herkese sosyal güvenlik ve emeklilik maaşı ve geçim imkânı sağlamaya mecbursunuz bu milleti aldatıyorsunuz dediğimiz zaman bizleri mecliste linç etmek, Partimizin kongrelerini satılmış ve bir kısmı din adamı kılığı- na sokulmuş zorbalara bastırmak gibi Anayasayı ihlâl niteliğinde suçları da işlemeyi göze alarak bizi sindirmeye, korkutmaya ve susturmaya çalışır, çünkü bizim sesimiz yoksulun Türkiye'de asırlardan beri özlediği ve beklediği sestir. Bizim sesimiz haksızlıkların hırsızlıkların ve bu ulusun neden geri neden 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yoksul bırakıldığını nasıl satıldığını nasıl soyulduğunu anlatan sestir ve onların kirli iç yüzlerini sizlerin önüne sermektedir onlar yani ağalar, yabancı soygun şirketlerinin yerli ajanı olan kompradorlar böyle muhalefet istemezler. İşte biz bunun için AP'liler tarafından istenmeyen mubalefetiz. Onun için bizim sesimizi kesmeğe çalışıyorlar. Bunda başarı sağlamalarına imkân olmayacaktır. 


İşte ikili anlaşmalar, Amerikan üsleri, Amerikan donanmasının ikide birde limanlarımızı ziyaret ederek Türkiye'nin bağımsızlığını, sosyalizmi, bir kelime ile gerçek ve katıksız yurtseverleri tehdit etmeye çalışmasının nedeni budur. Amerikan donanması Türkiye halkını içeride sömürenlerin dışardaki ortak ve destekleridir. Otuz Ağustosta yani kurtuluş zaferinden, yani İzmir'den 46 yıl önce denize döktüğümüz Emperyalist güçlerin bugün tekrar Türkiyemizde egemenlik kurduklarını bize isbatlamak için gelmiştir. 
Amerikan donanmasına karşı çıkan vatansever üniversiteli çocuklarımız, uyanık işçilerimiz de iktidar tarafından sağlanmış kabadayılarca bıçaklatılarak hükümet bir kere daha gaflet ve delâlet içinde olduğunun açık ve kesin belgelerini vermiştir, Bütün bunların hesabını bu dünyada hem de yakın zamanda mutlaka vermeye mecbur kalacaklardır. İhanetin soygunun, haksızlıkların ömrü uzun olmayacaktır ve olamaz, demiştir. 


Kongre sonunda İlçe Yönetim Kuruluna Mustafa Yılmaz, Muammer Kaya, Yaşar Akin, Ramazan Çelik, Bekir Ünaydın asil üyeliklere, İbrahim Yaşar, Halim Yüksel yedek üyeliklere Hasan Hüseyin Canbolat, Denetçiliğe, Mustafa Yılmaz ve Muammer Kaya il Kongresi delegeliğine seçilmişlerdir. Karaman ve köylerinde Partimiz ciddi surette yerleşmektedir. 


YILDIZELİ 


Partimiz Yıldızeli İlçe kongresi 1 eylül 1968 pazar günü yapılmış; Ali Han Uruğ, Yüksel Erdoğan. 
Doğan Çelik, Muzaffer Akıncı ve Hikmet Kocabay arkadaşlarımız İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Kongreye sunulan çalışma raporunda: İlçe tarafından “Dertleşmeler” adı altında broşürler yayınlandığı, ayrıca “Gerçekler” adiyle bir duvar gazetesi düzenlendiği, her ikisinde de yurt ve dünya olaylarının Partimizce benimsenen ilkeler açısından yorunilanıp eleştirildiği, gerek broşürlerin gerek duvar gazetesinin halkımızca büyük bir ilgi ile izlendiği; İlçeye bağlı 136 parça köyün birkaç bölgeye ayrılarak bu bölgelere ayrı ayrı ekipler halinde gidilip bir yandan Partimizi halka tanıtmak öbür yandan üye kaydetmek işlerine girişildiği, bu gezilerden çok olumlu sonuçlar alındığı belirtilmektedir. 
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MERKEZ İLÇE - SİVAS 


Partimiz Sivas Merkez İlçesi de kurulup ilk kongresini 1 eylül 1968 pazar günü yapmıştır. Göher Öztürk, Mevlüt Kılıcat İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Görev bölüşümünde Göher Öztürk İlçe Başkanlığına getirilmiştir. Kongrede, Türk kamuüoyuna duyurulmak üzere, aşağıdaki karar tasarısı oybirliği ile kabul edilmiştir: 

- Dünyanın başlıca emperyalist devleti Amerika'- nın 6. filosunun, İzmir limanımızı ziyaretini, emperyalizm ve kapitalizme karşı ilk ulusal kurtuluş savaşını vererek bu savaşı başarıya ulaştırdığımız günün yıl dönümüne rastlatması, milli şeref ve haysiyetimizle apaçık alay etmekten başka bir anlam taşımaz. 
O filo ki Kıbrıs'ta soydaşlarımızın katliamında silâhlı kuvvetlerimizin yolunu kesmiş, vaktiyle yurdumuzu istilaya kalkışan Yunan ordusunu, İzmir limanına soktuğu zırhlılariyle desteklemiştir. Hükümetin son İstanbul kanlı olaylarını gözden uzak tutarak bu ziyarete müsaade etmiş olmasını bütün gücümüz ile protesto ediyoruz. 

Çekler'in, içinde yaşadıkları katı rejimi liberalleştirerek sosyalizmi gerçek yörüngesine oturtmak çabası Sovyetler Birliği ile Varşova Paktı üyesi devletlerin saldırısına uğramıştır. Ama, Çekler bu isteklerinde ergeç başarıya ulaşacaktır; çünkü tarihin akışı bu yöndedir. Sovyetler Birliği ile müttefiklerinin, komşuları Çekoslovakya'nın bağımsızlığını hiçe sayarak liberalleşme hareketini boğmağa kalkışmalarını yine bütün gücümüzle protesto eder, Çek sosyalistlerine teşebbüslerinde tez başarılar dileriz. 


= DOĞU İLLERİNDE ÖNÜMÜZDEKİ 


GÜNLERDE YAPILACAK 
KONGRELER 


Doğu ve Güneydoğu illerindeki TİP İlçe kongreleri yapılmış, il kongreleri için hazırlıklar tamamlanmıştır. 


Doğu illerindeki il kongreleri için ön temaslar yapan Genel Merkez Temsilcisi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Tarık Ziya Ekinci, kongre tarihlerini belirilemek üzere bölge yöneticileriyle temaslar yapmiş ve Genel Merkez'ce uygun görülen aşağıdaki tarihler belirlenmiştir: 


1. Siverek İlçe Kongresi ve Urfa İli Büyük Kongre delegelerini tespit toplantısı; 8 Eylül 1968, 

2. Hakkâri İl Kongresi; 14 Eylül 1968, 

3. Van İl Kongresi; 16 Eylül 1968, 

4. Ağrı İl Kongresi; 18 Eylül 1968 

5. Tatvan İlçe Kongresi ve Bitlis İli Büyük Kongre delegelerini tespit toplantısı: 19 Eylül 1968, 
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6. Muş İl Kongresi; 20 Eylül 1968, 

7. Bingöl İl Kongresi; 21 Eylül 1968, 

8. Tunceli İl Kongresi; 23 Eylül 1968, 

9. Diyarbakır İl Kongresi; 29 Eylül 1968, 

10. Derik İlçe Kongresi ve önemli ilçe kongreleri ile, Mardin ili Büyük Kongre delegelerini tespit toplantısı; 15-20 Ekim 1968, 


Doğu illerinin kongrelerinde, Genel Merkezi temsilen, Merkez Yürütme- Kurulu Üyesi Dr. Tarık Ziya Ekinci, Genel Yönetim Kurulu üyeleri; Tahsin Avcı, Mehmet Ali Aslan, Tunceli İl Başkanı Kemal Burkay, Diyarbakır İl Başkanı Tahsin Ekinci, Silvan İlçe Başkanı Mehdi Zana ile Ağrı İl örgütünden Dr. 
Naci Kutlay hazır bulunacaklardır. 


Tam Bağımsız Bir 
Dış Politikaya Dönmelidir 


(Baştarafı sayfa 4'de) 
cektir. Türkiye'nin güvenliği ve hızlı kalkınmasi, tam bağımsız Atatürk dış politikasına dönülmesini zorunlu kılmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Cekoslovakya 0- laylarını ima ederek, “Milletlerarası durumda son vukua gelen gelişmelerin ittifaklarımızın lüzum ve faydasını bir defa daha göstermiştir.” 
buyuruyorlar. Biz tam tersine İnanıyoruz. Çekeslovakya olayları askeri paktlara dahil küçük devletler için asıl tehlikenin paktın lideri durumda olan güçlü müttefiklerinden geldiğini açığa çıkarmıştır. Gerçekten küçük devletler güçlü devletlerin liderliğindeki askeri paktlara üye olur olmaz, silâhlı kuvvetlerini ve ülkelerini “Ortak savunma!” nedeniyle güçlü devletin emrine verdiklerinden bağımısızlıklarını daha o anda kaybetmekte ve güçlü devletin emellerine hizmete hazır bir ileri karakol durumuna düşmektedirler. 

Türkiye için bir tek yol var; bu tam bağımsızlık yoludur; Milli şeref ve haysiyet yoludur. 
Ne Amerika, ne Rusya, ne de herhangi bir başka yabancı devletin dümen suyu. Türkiye Türklerindir. Türkiye'nin kurtuluşu emperyalizmi bir daha mağlüp ederek kapitalist olmayan tam bağımsızlık yolundan, hürriyetçi Türkiye Sosyalizmini gerçekleştirmektir. Bi: zaferi sağlayacak güçler çığ gibi büyüyorlar. Pariimiz, tertiplere, saldırılara, göğüs gererek, Türkiye'nin mutlu yârınları için verilen mücadelenin en ön safın- da yer almış bulunuyor. Ne mutlu bu mücadelede yer alana! Ne mutlu yarının tam bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye'sine inanana! Ne mutlu yüreğinde gerçekten vatan ve millet ta-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Hepinize sevgiler, saygılar.” 
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A. P. Huzursuzluk İçindedir 


Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Urfa Milletvekili Behice Boran, 11 Ağustos günü yapılan Kadıköy İlçe Kongresi'nde hazır bulunmuş ve bir konuşma yapmıştır. Boran, konuşmasında, memleketin son aylardaki iç politika durumunu ele alarak, iktidarın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu eleştirmiş, özetle şöyle demiştir: 


“Adalet Partisi'nin ve hükümetinin iktidara geliş-İerinden beri dikkati çeken husus, daha o zamanlar Genel Başkanımız Mehmet Ali Aybar'ın belirttiği üzere; bir iktidar gibi değil, muhalefette bir parti gibi davranmasıdır. 1965 Seçimlerinde AP, Meclis'de rahat bir çoğunluk sağlamıştır. O günden bu yana, yeni katılmalarla, Meclis'deki çoğunluğunu daha da artırmıştır. Öyleyken, istediğini yapamamaktan, devamlı olarak şikâyetçidir, kendini savunma halindedir, Daha iki yıl önce, Başbakan Demirel, iki yüz bin kişiyi silâhlandırmaktan, seçmenlerin, seçtikleri kimseleri savunmak, korumak zorunda olduklarından söz etmişti, Son beyanlarında da sokağa daha fazla sayıda kabadayılar çıkarabileceğinden, kendisinin benimsedikleri yoldan, canları, kanları bahasına, sonu- 


na kadar dörmeyeceklerinden bahsetmektedir. Bun- . 


lar, hem bir Başbakan'a yakışmayan, hem de meclislerde rahat bir çoğunluğa sahip bir hükümet başkanı için, lüzumsuz sözlerdir. Kendileri iktidardadır; bütün Devlet mekanizmasının, güçlerinin başında bulunuyorlar. Bu şikâyetler, telâş ve korku neden? 

Adalet Partisi'nin ve Hükümetinin bu durumu, meclislerde çoğunluğa sahip olmanın, gerçek bir iktidar olmak, hükümet etmek için yetmediğinin açık bir örneğidir. Adalet Partisi iktidarı, programı, politikası ve davranışlarıyla, hem Anayasa çizgisi dışına, hem de Türkiye'nin tarihsel gelişme doğrultusuna ters düşmektedir.” 

Behice Boran, Anayasa'mızın, yabancı sermaye ile işbirliği halirde bir özel sektör eliyle, kapkaççı kapitalist yoldan gelişmeye kapalı olduğunu ve Türkiye'nin tarihsel şartlarının da böyle bir kalkınma- ya elverişli olmadığını izah ettikten sonra, AP iktidarının böyle ters bir duruma düşüşünün sebebini, bu partinin sınıfsal muhtevasında gördüğünü açıklamiştir. 


Boran, şöyle devam etmiştir: 


“Adalet Partisi, büyük toprak ağaları sınıfın ve komprador burjuvazinin, yani yabancı sermaye ve şirketlere aracılık eden, onlarla işbirliği halinde olan ticaret erbabının ve sanayicilerin partisidir. Bu sınıfların çıkarlarına uygun bir politika; halktan yana clan, dar gelirli, yoksul halk kitlelerini koruyan hükümler getirmiş, özel teşebbüsü ve özel mülkiyeti kamu yararına sınırlamış Anayasa ile mutlaka çelişir. 
Yire bu sınıflar, nitelikleri ve çıkarları gereği, Türkiye için mümkün olan biricik kalkınma yöntemine, 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emekçi -kitlelerin devlet yönetimine ağırlıklarını koyarak ancak gerçekleşebilecek ve sosyalizme götürecek olan kalkınma yoluna karşı çıkarlar ve çıkıyor- 


lar. Ayrıca bu sınıflar, Batılı burjuvaziler gibi, Tür- 


kiye'yi kapitalist yoldan kalkındırmak gücüne, yeteneğine de sahip değildirler.” 

Behice Boran, daha sonra, Başbakan'la, CHP Gerel Başkarı İsmet İnönü arasındaki son söz düçllosuna değinmiş, bu “sözde tartışma’ ve çatışmanın; Cumhuriyet Halk Partisi'ne, durumunu bir kere daha teyit etmek, kendisini memleketteki gerçek sol- dan -sosyalizmden- ayırt etmek, ayrı tutmak fırsatını verdiğini belirtmiştir. Boran, “İnönü'nün son demeçleri, iki yıl örce partimiz Büyük Kongresi raporunda ertanm solu konusunda yapılan tahlil ve değerlendirmenin doğru olduğunu bir kez daha ispatlamıştır” demiştir. Boran, şöyle devam etmiştir: 

“Ortanın solu politikasının amacı, Rapor'da belirtildiği ve her zaman tekrarladığımız gibi, mevcut temel düzeni muhafaza etmektir ve muhafaza edebilmek için de, halk yararına bazı şeyler yaparak, düzeri halk için daha kabul edilebilir, tahammül edilebilir hale getirmektir. Nitekim, İnönü, düzeni degiştirmekten değil, düzeltmekten söz etmiştir.” 

TİP Merkez Yürüme Kurulu üyesi; daha sonra son günlerdeki gericilik olayları ve gençlik sorununa değinmiş, gençlik -hareketleri ve gericilik olayları karşısında Hükümet'in takındığı tutumu şiddetle yermiştir, 


Boran şöyle demiştir: 


“Bir yandan, bir yıl sonraki seçimlerde oy kaybetmemek için gericileri tutmaktadır. Öbür yandan, daima korkusu altında bulunduğu ve anlaşılan muhtemel gördüğü bir darbe hareketine karşı, kendisinin de bir takım güçleri harekete geçirebileceğini göstermek istemektedir. Bir başka neden; “Temel Hak ve Hürriyetleri Koruma’ adı altında, bu hak ve hürriyetleri ortadan kaldırma amacını güden terör kanunlarını Meclis'den geçirebilmek için bir ortam hazırlamaktır. Gerici örgütlenmeleri ve hareketleri teşvik 


etmenin daha uygun vadeli amacı, başka tedbirler 


ve yollar iktidarın -ve Amerika'nın- istediği sonucu vermediği takdirde, sözde “halk ayaklanmaları! düzenleyerek, memleketteki sosyalist hareketi, bağımsızlıktan ve Anayasa'dan yana, Amerikan emperyalizmine karşı olan bütün ilerici güçleri bastırmak, susturmak olabilir. İktidarın yarlış hesabı, Türkiye'- nin bu çeşit oyunları nsökeceği bir memleket olmadığını, böyle bir safhayı aştığını arlamamasındandır.” 

Behice Boran, sözlerini bitirirken; Türk sosyalisilerinin ve gençliğinin, daima çok disiplinli ve biliriçli, heyecanlarını daime akıllarının kontrolu altında tutarak, ve objektif şartları, gerçekleri, oynatılmak istenen oyunları gözönünde bulundurarak hareket etmeleri gereğini belirtmiştir. 
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Emekçi Halktan Partisine 


MUHTEREM BAŞKANIM 


5.811968 tarihli demokrat İzmir gazetesindeki açıklamanızı okdum. İç işleri bakanının” sizden istemiş olduğu TİP oy veren köylerin adresini. Evet biz verdik 


oy. İsmim Mehmet Topal, köyüm çavuş-' 


lar, sarıgöl 46. Arkadaşım da var. 69 daki seçimde mutlaka 146 olacağız. Söz veriyoruz. Sayın Bakana bunu böylece bildir. Bakalım sayın Bakan ne yapacak? 
Sayın Başkanım siz gemiyi iyi sürün, bizim gibi bu yola baş goymuş köylülerin hiç bir şeyden korkumuz yok. Hatta ve hatta boğazmıza ip tâkılana kadar konuşacağız. Çünki ben hiç devlet eli değmemiş yolsuz susuz ücüra 280 hanelik 476 
secmenlik bir köyde yaşayom. Yahsilim 


- yok, okur yazar olmağı askerde okur ya- 


zarlık öğrenen amcam oğludan öğrendim. 
Sayın Başkanım köyler hemen hemen uykudan uyanmıştır. 69 da daha da uyanmış olacaktır. Sayın başkanım bütün gayemiz vatan millet menfaatıdır. Benim gibi daha da çok arkadaşların içi böyle yanmakta. İşimiz yok benim ne demek istediğimi anla. Genel Merkezimizi bir a- ya- kadar ziyaret edeceğiz arkadaşlarlan beraber. Sana ve fikir arkadaşlarına “aşkımız var. Fikirlerin cebirle oşiddetlen öldürüleceğine asla kaaniiliğimiz yok. 
Başka Bakanlar da TİPe oy veren köylülerin ismini soracak olursa aha bizimkileri verin. Çok üstün başarılar dilerim 

volun açık olsun cevap bekliyorum. ` Mehmet TOPAL — Çavuşlar 


Köyü Sarıgöl Manisa 


SAYIN GENEL BAŞKAN 


Senelerden beri yazık muvakkat inşaatlarda çalışıp kışın işsiz kalıp, yarı aç yarı tok bir vaziyette yaşayan bir vatandaş olarak sizlere sesleniyorum. Biz dogulu inşaat işçileri sigortasız olarak serenin 4 ayını çalışıp 8 ayını boş olarak geçirmekteyiz. Bu halimize son vermek için Sigorta hakkının tez elden Meclisten çıkarılmasını yani işsizlik sogortasınn oyanlarması ve kanunlaşması için bir senenin 8 ayımı işsiz geçiren vatandaş olarak siz İşçi Partisi Gurubundan diler Allahdan muvaffakıyetler diler hayırlı haberlerinizi bekler huzurunuzdan ârzu hürmetlerimle ayrılırım. 

Nazım AKBABA, Erzurum Merkez 


Ovacık bucağı. 


TİP haberleri 


SAYIN İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ AYBAR BEY 


Yoksuzlar babası durumumu bildirmem konusunda zatınızı rahatsız edeceğimden özür diliyorum. Memleket içersinde konuşmalarınızdan aldığım ilhama göre bu yazıyı yazmak zorunda kaldım. 


Dokuz nüfusum var. İki kişi çalışıyoruz, bir karış toprağım dahi yok. Osmaniyenin İsizce köyünde Taktalı mezerlik isminde bir mezerlikte mezerliğin yarım dönüm yerinde çocukları idare edecek iki göz baraka ev yaptım. Sekiz seneden beri çerçiliki barınırım. Bununla da geçimimi sağlayamadığım için Ceyhan küçük Burhaniye köyünde ras gelenin çapasını dövmekteyim. Osmaniyenin İsizce köyünde kalan iki göz evimin bir gözünü yıkmışlar ve yarım dönüm arazimi sürmüşler? Osmaniye kaymakamuna istida ettim ve men kararım aldım. Süren vatandaş Adalet partisi hatırlılarıdndan, ikinci tecavüzü etti. Tekrar kaymakama istida ettim. Kaymakam tamamen vazifesini yapıyor. Dosyamı karakola havâle ediyor, ama karakoldan kovalanıyorum. Senle mi uğraşacağız diyorlar. 


Sayın Aybar bu durumun nedenini meydana çıkarın. İşsizlerin babası olduğunuz için hususu size yazıyorum. Bir çare bu-Tunuz. 


Mohem ŞAHİN, Ceyhanın Küçük Burhaniye köyünde, 


Sayın “Öncü” Mehmet Ali Aybar, 


Ben fakir bir köylüyüm ve SOSYALİST'im, Emekçiliği çok iyi biliyorum; tarlamızdan çıkan mahsulle değil -çünkü tarlada çıkan yiyeceğimize zor yetiyor- babamın emeğiyle okuyorum. Köy köy dolaşıp “çarkçılık” ediyor ve bana okul harçlığı yetiştiriyor. 
Kısacası büyük yazar Orhan Kemal'in “Emek Allahtan önce gelir” düşüncesine inanıyorum. 


Liseyi bitirdim; okumak istiyorum ve bu benim en tabii hakkımdır. Ama imkân yok, güven yok. Okulu kazanıp kazanamama düşüncesi... Kazanırsam mali durumum elverecekmi? Hem çalışıp hem okuyayım desem iş bulabilecekmiyim? Okulu bitirince tayin için veya iş için sıram çabuk gelecekmi? Kafamdaki her şey soru halinde. Biz kafamızdaki bu soruları yok edecek bir güven istiyoruz. Bununda ancak sosyalizm yolu ile T.İ.P'in gerçekleştirebileceğine inanıyorum. 


Sosyalizm'in eşitlik, ilericilik, emekçiliği öngören ve en iyi kalkınma yolu olduğunu biliyorum. Ama bana bu yetmiyor. Daha iyi bilmek, anlamak ve başkalarına anlatmak istiyorum. Beni sosyalizm açısından aydınlatmanızı, bana yol göstermenizi istiyorum siz öncülerden. Bunu bütün sosyalistlerin istediğini ve sizlerinde yapabileceğinizi ümit ederim. Bu yıl Ankara'ya yerleşeceğim. Tabii okuyacağım için; dedim ya bu da belli değil. O zaman “T.İ.P. Genel Merkezi”ni ziyaret edeceğim sıksık, Yalnız bir şey sormak istiyorum T.İ.P. ne kayıt olabilirmiyim? Saygılar ve selâmlar. 


Osman Çoban 
Çiğdem Köyü 
Hacıbektaş —-NEVŞEHİR 
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Emekçi Halktan Partisine 


TİP GENEL BAŞKANI SAYIN AYBAR 


Ben Sarıkamışlı yoksul bir insanım, hem de dilsizim. Fakat dili yalan konu- 
. şanlardan nefret ederim. Onların dili, kula kul olmayı söylemektedir. Onların dili, yoksulu daha da yoksul etmeyi söylemektedir. İnsanlığın ölümünü söylemek tedir. Ben dilsiz olduğum halde gerçeği gördüm. Diyorum ki Türk fukarasının derdini ilk kez sizler dile getiriyorsunuz. 
- Hiçbir yalan sizi ve bizi yıkamaz, çünkü hergün daha büyüyoruz. Açız, yoksuluz ama artık satılmıyacağız. Kahbenin yalan sözüne kanmıyacağız. İki çocuğum var. Ölesiye çalıştığım halde günde ancak - 15 lira alabiliyorum. İnsana yakışır bir evde oturmuyorum. Çocuklarımı insanca giydiremiyorum. Ama ağalara da kulluk etmekle bu işin düzeleceğine artık inanmiyorum. Bizi ancak siz ve bizden yana olanlar kurtaracaktır. 


Türk emekçisinin kavgası mübarek olsun, yolumuzdan namus için, hak için dönmeyeceğiz. Türk halkını temsil eden namuslu, temiz ellerinizden öperim. 


Kır bekçisi Ekrem HASAR 


SAYIN BAY AYBAR 


Partimiz kurulalı beri partimizin bir üyesi olarak çalışmakta olup, eskiye nisbetle şu sıralarda partimize olan ilginin çoğaldığını ve buna benim bulunduğum bu muhitte görmekle gurur duyar ve daha fazla bir çalışma devresi için kendimi hazırlamakta olup sizlerden partimiz tüzüğü ile geniş malümat istiyorum. Bu daha ziyade etrafımızdakilerin arzusu olup bana yardımcı olacağınıza inanarak sizleri rahatsız ediyorum. -Selâm eder hörmetlerimi yollarım. 


Nizamettin İNCE 
İstasyon Cad. — KOZLU 


Mithatpaşa Cad. 63/1 
Yenişehir — ANKARA 
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TİP Yayınları 
Mehmet Ali AYBAR Hodri Meydan 1 lira 


Mehmet Ali AYBAR Türkiye'yi Adalet Partisi Kalpa . © ©  kındıramaz 1 lira (Tükendi) 

Çetin ALTAN Hükümet Kapitalist Bir Hükümettir 1 lira (Tükendi) 

Çetin ALTAN Demir Çimento Karaborsası 
I lira (Tükendi) 

Tarık Ziya EKİNCİ Doğu Dramı 2 lira 

Mekin DİNÇER Plânlı Devrimcilik 50 kuruş 

Selâhattin HİLÂV Toplumculuk ve İnsan 50 ku- 


Murat SARICA 1961 Anayasasının Sosyal Niteliği 50 kuruş 

Murat SARICA z Halkçılık, Milliyetçilik Devrimcilik 50 kuruş 


Sosyal Adalet Yayılnarı 


Hüseyin KORKMAZGİL — Öhhööö! 3 lira 

Maurice DOBB Kapìtalizm Dün, Bugün 4 lira 

Maurice DOBB Az gelişmiş Ülkeler ve İktisadi Kalkınma (Tükendi) 

Oscar LANGE Kalkınma Yöntemleri (2. Baskı) 3 Hira - 


; 
ruş $ l 
İdris KÜÇÜKÖMER Bağımsızlık Sorunu 50 kuruş 


lu karşılığında istenebilir. 20 liradan yukarı siparişlerde % 20 indirim yapılır. 

Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi Mithatpaşa Cad. 
63/1 — ANKARA 


AÇIKLAMA — Genel Başkanımız Mehmet Ali Aybar'ın “Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm” ve Urfa Milletvekili Behice Boran'ın “Türkiye ve Sosyalizm Sorunları” isimli eserleri Genel Merkezde satılmamaktadır. Bu kitapları almak isteyenler, Genel Başkan'ın eserini “Gerçek Yayınevi, Cağaloğlu — İSTANBUL” adresinden, Boran'ınkini “Gün Yayınları P.K. 1119 İSTANBUL” adresinden temin edebilirler. , y 


000000000000000000000b00000000000000000000000 


(1650) Sayın İzzettin Silici = 
Cevdet Paşa Cals 96 
>ebek/İSTANDU : 

n R i 


Mara vala. Sam 
A AEN nia MM anl ; 


VE m A 
Nİ oa as 


